
“Toen de school werd verbouwd, kwam er naast onze klassen extra ruimte 
vrij. Ik vroeg of dit een moestuintje met terrasje kon worden. Na enkele 
jaren is dit mijn favoriete plekje op school geworden. Ik zou het niet meer 
willen afgeven.
Het is een fijne ruimte waar de kinderen van het eerste leerjaar kunnen 
spitten, rijven, bloembakken proper maken, zaaien, water geven, oogsten, 
naamplaatjes maken, … Zo’n tuintje zorgt voor afwisseling: enkele 
kinderen doen een klusje in de tuin, daarna is het de beurt aan anderen. 
Ze wisselen elkaar af.  
Het lijkt druk, maar eigenlijk brengt het rust bij de kinderen.  
Ik geniet van hun reacties als ze iets in de tuin ontdekken.  
En soms nemen ze die tuinervaringen mee naar huis. Heerlijk.
Voor mij is dit tuintje geen verplichting. Ik vind het heel fijn. 
Mijn tip: start klein. Werk eerst in bloembakken met zaad 
dat zeker uitkomt. Succeservaringen creëren.  
En kijk of de kinderen er ook deugd van hebben. Anders werkt het niet. 
En misschien af en toe een extra helpende hand vragen, 
kan ook geen kwaad.”

Juf Anick (eerste leerjaar Gemeenteschool Klim Op, Wuustwezel)

1129 SepTeMBer 2018 BASIS BASIS 29 SepTeMBer 2018

©
 D

an
ië

l R
ys


